Kerk en Cultuur

‘Als er een natuurlijke bondgenoot is van godsdienst met haar verlangen naar mysterie, het
onzegbare, het ongehoorde, is het de kunstenaar... Eén iets hebben kunst en religie alvast
gemeen: zij reiken verder dan het nuttige, het feitelijke. Beide zoeken de ruimte van het volle
leven: zijn hoogte, diepte en breedte... Kunstenaars in dienst van het leven dienen niet tot
verfraaiing van het zichtbare maar kunnen ieder mens in zijn diepste wezen raken... Kunst

schept ruimte voor transcendentie...’

(citaten van Mark Delrue, uit het boek dat verscheen n.a.v. de tentoonstelling ‘Epifanie.
Actuele kunst en religie’ 2000)




