
 

 
 
Sint-Martinuskerk Oekene-Roeselare 
vermaard orgelinstrument 
 

Wie in het schattig Oekense Sint-Martinuskerkje even omhoog blikt, merkt een wonderbaar orgel, 
een "Van Peteghem". 
In 1779-1781 bouwden Pieter en zoon Lambert-Benoit van Peteghem (Gent) een nieuw orgel. Boven 
de middelpijpenbundel vinden we op een klein sierplankje het jaartal 1781, jaar waarin vermoedelijk 
het orgel voltooid werd. Een deel van de werkzaamheden werden uitgevoerd door schrijnwerker 
Josephus Staes uit Rumbeke. 
De orgelkast is in stijl Lodewijk XVI en aanvankelijk stond het front op de balustrade, terwijl het 
klavier langs achter aangebracht was en de organist door een kleine opening in het meubel de 
priester aan het altaar kon zien. 
Bij de bouwwerken in 1895-1896 werd het oude doksaal gesloopt en er kwam een gotische 
balustrade in de plaats, welke men nu nog aantreft. Het orgelmeubel zelf werd ietwat achteruit 
geschoven tot onder de torenmuur en het klavier werd naar voor gebracht zodat de speeltafel zich 
momenteel bevindt op het doksaal. 

 

 
 


